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'Let ussacrifice whatwe have todayso that ourchildren canhave a betterfuture.'
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UNITED 4EVER
ONS TEAM IN KENIA IN DE
KIJKER 

GEEF EEN MAALTIJD
SAMEN VOOR EEN BETERE
WERELD

KARIBU (WELKOM)
WEER NIEUWE KINDEREN
TEN HUIZE KEBENE



A home to stay
Voor velen van ons is thuis onze favoriete
plek om te zijn, het lijkt ook
vanzelfsprekend. Het is er warm en knus,
een gevoel van veiligheid en
geborgenheid. Tijd met je familie! “Thuis is
een toevluchtsoord van de wereld, een
plek waar we onszelf kunnen zijn.” – maar
niet iedereen op deze wereld heeft dat
geluk.  Kebene zet de kinderen centraal,
‘zijn wie je bent’… Het verleden van onze
kwetsbare kinderen is niet te veranderen,
we kijken naar de toekomst, een toekomst
met kleur, kansen en HOOP.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook
zij weer licht zien. Een kind, ‘kind’ laten
zijn - een THUIS waar iedereen zichzelf
kan zijn. 

 

 
 
 
 

De Kebene Familie telt ruim 150 kinderen.
Zowel de kinderen van Kebene, de Young
Mothers, de baby's en de jongvolwassenen
komen samen ten Huize Kebene. 
 Inititiatieven zoals sport, spel, dans en
muziek staan in de kijker.  We overstijgen
onszelf door anderen op te tillen… Het
plezier en de vreugde zijn kenmerkend aan
de Kebene Family Days.  

Begin augustus genieten alle kinderen van
een twee-weekse vakantie. Tijdens de
vakanties zet Kebene zich in om voldoende
variantie te brengen door verschillende
initiatieven te organiseren die bijdragen aan
hun persoonlijke ontwikkeling en  krijgen
ook talenten extra aandacht. Ontspanning
en voor elk wat wils.  Zich thuis voelen.  

Jambo, beste Kebene
liefhebbers

Een nieuwsbrief met heel
wat datjes & weetjes vanuit
Kebene! Veel leesplezier.   

 
 
 

 

Hip Hip Hoera...  In juli zetten we volgende
kinderen in de kijker: Carlos, Mwanamisi,
Kennedy, Cynthia, Ramadam, Bahati,
Zachariah, Edwin, Nicholas, Amina, Riziki,
Furaha en Faith. In augustus is het de beurt
aan Catherine, Messaidi, Mbeyu, Mandela,
Harriet, Ruth, Mbodze, Agnes, Esther en
Michael. 

 
 
 
 
 

Loslaten is moeilijk maar noodzakelijk. 
 Kebene heeft haar rol gespeeld en in heel
wat aspecten bijgedragen. Opvang,
educatieve vorming, gezondheidszorgen en
al de basisbehoeften waar kinderen recht
op hebben.  Het stelt hen in staat om
onafhankelijk hun dromen verder uit te
werken. Dat geeft Kebene mogelijkheden
en ruimte om andere kinderen in nood op te
kunnen vangen.  De afgelopen maanden
werden er ruim 15 nieuwe kinderen in
Kebene opgevangen in één van onze
projecten. Daarnaast zijn er heel wat
kinderen die Kebene hebben verlaten. 
.  

“HAPPINESS DOESN’T RESULT
FROM WHAT WE GET, BUT
FROM WHAT WE GIVE!”

FAMILY
DAYS

KEBENE NIEUWS

KARIBU
NEWS

Een (h)echte
familie
Elke zaterdag zorgen we
voor een fijn moment waar
iedereen zich kan uitleven.  

Happy Birthday
Op 21 juli werd nav de
Belgische Nationale
Feestdag goed gedanst en
gefeest, afsluitend met
frietjes. 

HIPPER
DE PIEP!

GIVING CHANCES

UNITED
4EVER

Kinderen komen en
kinderen gaan
De eerste generatie
kinderen staat al zelfstandig
in het leven met waarden
die zij in Kebene meekregen  



Meer en meer krijgt Kebene de vraag van
de overheid en kinderbescherming om
tussen te komen en deze jonge meisjes te
beschermen en op te vangen. Eens in
Kebene, zorgen we voor een warm
onthaal en ruimte om zich te wennen aan
de omgeving. Kebene telt 33 jonge
tienermama's. Een zwangerschap op
jonge leeftijd brengt grote risico’s met zich
mee. Samen bereiden we hen voor op de
bevalling en de periode die daarop volgt. 
 Een jaar later kunnen de baby's naar de
dagopvang terwijl de mama's hun studies
kunnen hervatten of  deel kunnen nemen
aan korte opleidingen en stages. Sponsors
zijn belangrijk om tussen te komen in deze
kosten en geven motivatie en vertrouwen
aan de meisjes, die tenslotte helse
momenten hebben beleefd.   

Welkom Baby Christel Ramla (17/06/23).
Een  nieuwe klein wondertje in Kebene,
proficiat aan de mama.  Ook ontvingen we
drie nieuwe zwangere tienermama's. 

 

 
 
 

Hakuna matata bekent 'is ok', van de
tekenfilm  ‘geen zorgen’. Swahili was in een
ver verleden, eigenlijk vooral
gekarakteriseerd door de mix aan talen en
culturen die  hun invloed hebben gehad aan
deze idyllische kusten. Swahili is een Bantu
taal. Andere leuke woordjes zijn: rafiki
(vriend), kaka (broer), karibu (welkom),
sawa (ok), mzuri (het gaat goed), pole
(sorry).  

 
 
 
 
 

Vele jaren zet Kebene zich in voor de vele
kwetsbare kinderen in Kenia. De opbrengst
van onze acties stelt ons in staat om de
noden van het moment in te vullen en het
welzijn van de kinderen te garanderen. De
vrijgevigheid en steun zijn bijzonder
bemoedigend en hartverwarmend. Samen
maken we het verschil. Wij zoeken nog
verdeel- en verkooppunten voor onze Grote
Actie. 

Wil jij ons meehelpen, schrijf je in als
verdeelpunt/verkooppunt:
https://kebene.com/verkooppunt/
Of bestel online vanaf september:
https://kebene.com/acties-tvv-kebene/ 

 
 
 
 
 
 
 
Meer dan 20 peuters krijgen op speelse
manier activiteiten aangeboden per
leeftijdsgroep ter voorbereiding naar hun
eerste kleuterklasje.  De daycare zet in om
sociale vaardigheden te bevorderen, basis-
normen en waarden aan te leren,
taalontwikkeling en stimuleren om samen te
spelen. Ze krijgen een middagmaal en
geregeld een stuk fruit aangeboden.   

 

 
 
 

Dat we niet de hele wereld kunnen helpen,
is een feit. Maar niets doen, bestaat niet.
Onlangs is Kebene begonnen met
maaltijden te verdelen aan de armsten.
Onze kinderen hun welzijn laten delen met
de armsten in de omgeving, zodat zij leren
en beseffen dat ze het goed hebben.  Een
mooi gebaar, een meerwaarde dat kan
tellen.

Tijdens een inleefreis ontdek je hoe onze
projecten met de lokale gemeenschap
samenwerken. Zich openstellen voor de 
 gewoontes en tradities, uitdagingen
aangaan en zich inzetten bij de dagelijkse
werking met een wederzijds respect en
openheid.  Een avontuur met een
internationale solidariteit. Een stevig
engagement, met een intensieve
voorbereiding. Ontmoet Kenia en kom
Kebene van dichtbij beleven...
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KEBENE NIEUWS

Tienermama's.
Tienerzwangerschappen
zijn een groot probleem in
Afrika.  Kebene blijft zich
inzetten voor de opvang
van deze meisjes.

YOUNG
MOTHERS

Jambo!
Swahili, in het Arabisch
betekent het ‘kust’. De taal
werd dan ook ter wereld
gebracht aan de kust van
Oost-Afrika

Steun onze Actie. 
Een oproep voor actieve
deelname aan onze jaarlijke
Grote Actie.  Lekkere
wafels, snoepzakjes, wijnen,
cava en vers sap.

GROTE
ACTIE

GIVING CHANCES

DAY
CARE

 

Peuters opvangen!
Sinds ruim drie jaar heeft
Kebene de Daycare
opgericht om onze peuters
van de Young Mothers op te
vangen. 

Bezoek Kebene
Een inleefreis is meer dan
een reis. Je ervaart het
gemeenschapsleven, de
cultuur en de dagelijkse
realiteit van Kebene nabij.

INLEEF
REIZEN

'Steun & Geef'
Voor 1 euro kan Kebene 
 een waardevolle maaltijd
overhandigen en een kind
gelukkig maken. 

KEBENE
SUPPORT



BEAUTY

STRONG
WOMEN

DON’T
HAVE

ATTITUDES
 

THEY
HAVE

STANDARDS

BEYOU 

kebene family

 
BELGIË:

BE78 7795 9305 3586 
 

 
 

NEDERLAND:
NL18RABO01440665 56
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“young mothers project” 


